Meer dan genezing: het heil!

Het dagboekje “Veertigdagen op weg met Dietrich Bonhoeffer” sla ik
open op dag 27. En ik lees bovenstaande woorden.
“Meer dan genezing: het heil”.

Die woorden komen wel bij me binnen. We worden overspoeld door
mensen die ziek zijn, besmet zijn, thuis of in het ziekenhuis, vaak
opknappen en soms sterven. Elke dag nieuwe cijfers. Gaat de curve nog
verder omhoog of is er langzamerhand een daling te zien van het aantal
nieuwe besmettingen. Alles is er op gericht het virus te bestrijden en
mensenlevens te redden.

Dat is een goede zaak. Natuurlijk moeten we onszelf en elkaar
beschermen tegen dat afschuwelijke virus.

Maar valt er dan nog meer over een mens te zeggen?

Als we in het evangelie een verhaal lezen over de genezing van een
zieke, lezen we vaak dat die mens naast genezing ook heil ontvangt.
Naast de lichamelijke genezing wordt ook het hart geraakt. En heel
gemaakt. Want een mens heeft ook een ziel, wat wij er dan ook maar bij
kunnen voorstellen.

Over 8 dagen begint de Goede Week. Anders dan andere jaren.
Aan ons allen de uitdaging om toch, op een of andere manier, onze ziel
te voeden. Om Christus’ heil te kunnen ervaren.
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